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Relax
FAUTEUILS

Op zoek naar een
relaxfauteuil? Kom

langs in onze
showroom, probeer
de collectie en krijg
persoonlijk advies.

De koffie staat klaar!

winter event 
Special

Welkom
RUIM 1000M2 WOONINSPIRATIE

EN WINKELPLEZIER

Ontvang uitgebreid
interieuradvies, we denken

graag met u mee!

Met o.a. Label geluk, Jemako, Optidee, Aloë Vera, Betskes
Besties, Huis van brood, Mylene & meer!

Kom gezellig langs tijdens het winter event, snuffel
langs de gezellige kraampjes, maak je eigen

interieurmoodboard of meld je van te voren aan
voor een winterse workshop!

Toegang tot het winter event is gratis!

Donderdagavond 27 november 2025
19.00 - 21.30 uur

Meld je hier aan voor
de winterse workshop!

Save the date

 

Z e ontstaan altijd op 
plekken waar iets 
schuurt. Waar sok, 
schoen of wilskracht net 

iets te dicht op de huid zit. 
Ze ontstaan niet door stilstand, 

maar door bewegen.

Nieuwe schoenen zijn fantas-
tisch. Tot het moment dat er veel 
gelopen moet worden. Het is 
ijdelheid en pijn in één adem. 

Na tien minuten voel je het eerste prikje bij 
je hiel. Nog geen uur later lijkt elke stap een 
daad van pure toewijding aan de mode. 

Je probeert nog dapper te glimlachen 
alsof niets aan de hand is, maar van binnen 
schreeuwen je voeten om een pleister en een 
stoel. 

Zo zijn er meer momenten waar de echo van 
beweging wordt gehoord.

Tijdens een lange wandeling verandert je 
loophouding langzaam in iets tussen hinken, 
schuifelen en de vraag of je niet op je sokken 
verder moet gaan. Tegen de tijd dat je thuis 
bent, heb je een souvenir van je eigen kop-
pigheid. 

Bij het tuinieren en schoonmaken weet de 
steel van de bezem precies waar je huid het 
zwakst is. 

Op skeelers leer je waar doorzetten eindigt 
en gezond verstand begint. Eén extra rondje 
moet kunnen. 

In een kano wordt de huid van je 
handen opgevoed door de peddel. 

En op het ijs wordt de pijn even 
vergeten zodra de puck in de buurt 

komt. Want stoppen voelt erger dan 
pijn. 

Blaren wijzen je erop waar je te 
enthousiast was en waar je vergat 
te luisteren. Toch zijn het ook ere-
medailles. Elk stuk huid dat loslaat, 
is een herinnering aan de wil om 

vooruit te blijven bewegen. 
Ze herinneren je eraan dat groei nooit 

zonder wrijving komt. Dat de plekken waar 
het schuurt, vaak de plekken zijn waar iets 
gebeurt. 

Ik durf bijna te zeggen: wie nooit blaren 
krijgt, heeft waarschijnlijk ook nooit echt gelo-
pen. Ze zijn niet mooi, niet comfortabel, maar 
wel eerlijk. 

Gelukkig genezen ze vanzelf. De huid wordt 
sterker, dikker, wijzer. En misschien moeten 
we daar maar aan denken als iets schuurt of 
pijn doet. Dan is dat misschien gewoon de 
huid die zich aanpast aan iets nieuws. 

Misschien graaf ik nu veel te diep. Maar het is 
zomaar een gedachte die aan mij voorbijglijdt 
als ik met een pijnlijk gezicht de veters van 
mijn nieuwe hardloopschoenen lospeuter. 

Een fatbike zoeft voorbij. Dan zit ik toch 
liever op de blaren…

C OLU M N

Ik durf bijna te 
zeggen: wie nooit
blaren krijgt, heeft
waarschijnlijk ook 
nooit echt gelopen

De echo van bewegen
Tekst NIEK VERHOEVEN


